Hallo, wij zijn Teunis (39) en Jenneke (38) van Dam met onze drie kinderen Elise (10), Dana (8) en Levi
(6). Wij zijn na onze studietijd naar deze streek verhuisd en wonen nu ruim 10 jaar in Geldrop in de wijk
Genoenhuis. Vrijdag lazen we over het project en na een nachtje slapen besloten we meteen te schrijven...

Al sinds we samenwonen heeft het idee van een leefgemeenschap ons aangesproken, maar het is er nog
niet van gekomen om dat concreet te maken. We proberen sociaal betrokken te zijn in onze omgeving,
bijvoorbeeld via de kerk in Eindhoven waar we lid van zijn, bij moestuinvereniging ‘de verloren kost’ in
Geldrop, en als steungezin bij Buurtgezinnnen. Verder lenen we de auto of grasmaaier graag uit aan de
buren, maar toch missen we in onze directe buurt nog wel dat we mensen om ons heen hebben waarmee
we echt het leven kunnen delen, de kinderen samen zien opgroeien (het idee van “it takes a village to
raise a child”), dingen ondernemen, meer spullen delen, etc.

Verder is duurzaam leven (of in mooiere termen: “Leven binnen de draagkracht van mens en aarde”) voor
ons een belangrijke waarde, en we zouden het tof vinden om meer mensen in onze omgeving te leren
kennen om ideeén, passies, frustraties en tips mee te delen. Zo proberen we bijvoorbeeld onze huidige
woning stukje bij beetje duurzamer te maken, maar dat valt nog niet altijd mee. De mogelijkheid om bij
duurzame nieuwbouw alles gezamenlijk in één keer goed te doen klinkt ons wel aantrekkelijk (maar wel
een uitdaging).

Dingen die we doen / leuk vinden / goed kunnen (volgens onszelf & ):

¢ We houden allebei (of eigenlijk: alle vijf) van koken en bakken, het liefst niet alleen voor onszelf
maar ook voor anderen

e Moestuinieren in ons volkstuintje: het afgelopen half jaar hebben we flink kunnen eten van onze
eigen oogst!

e Teunis houdt van muziek, zowel luisteren als zelf muziek maken (gitaar, piano, zingen en hopelijk
nog meer instrumenten in de toekomst)

e Jenneke is pluimveedierenarts van beroep en weet veel over het verzorgen van dieren

e Teunis heeft een technische baan en houdt van klussen

Hiermee denken we een steentje te kunnen bijdragen om een leefgemeenschap tot een mooie plek te
maken. Wat we zelf belangrijk zouden vinden:
e Een mix van leeftijden en diversiteit op andere gebieden, maar liefst wel ook één of meer gezinnen
met kinderen van vergelijkbare leeftijd als de onze
¢ Ruimte om te delen, maar ook ruimte voor privacy en persoonlijke vrijheid
¢ Mensen die ons wat kunnen leren over de natuur, klussen, gekke hobby’s, etc.., of gewoon wat
levenswijsheid willen delen &

Kortom, het project spreekt ons erg aan en we zouden graag verder kennis maken!




