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In dit document stellen we ons graag alvast kort 

aan jullie voor. In de volgende stappen vertellen we 

met plezier meer over wie we zijn!

We zijn een gezin van vier en wonen met veel 

plezier in Eindhoven. We wonen 12 jaar in het 

groene en gezellige Geestenberg, een wijk in 

stadsdeel Tongelre. Onze buurt ligt heerlijk aan de 

rand van de stad, vlak bij het groen. Perfect voor 

een fijne wandeling of een frisse neus.

We leven op als we buiten zijn. In de zomer 

trekken we er graag op uit met onze tent. 

Luxemburg was prachtig, en de afgelopen jaren 

genoten we volop van een knusse camping in 

Cadzand. De camping ligt vlak bij het schitterende 

natuurgebied het Zwin. Een beetje regen houdt 

ons niet tegen om op de fiets naar school te gaan.

We lazen het artikel in het ED over het 

wooncollectief Gijzenrooi en werden meteen 

enthousiast. Wat een mooi initiatief! We zouden 

het geweldig vinden als jullie ons uitnodigen voor 

een volgende stap. We kijken ernaar uit!

FA M I L I E

V I S S E R - H U I J G E N



WIE ZIJN WE?

SIERK VISSER

Geboren in het mooie Leeuwarden, 
woon ik sinds 2013 met veel plezier in 
Eindhoven. Ik ben 44 jaar en sinds 2008 
deel ik mijn leven met Leoni, samen 
vormen we een hecht team.

Ik groeide op in een gezin met een broer 
en een zus. Mijn vader werkte als 
tegelzetter en mijn moeder als 
administratief medewerker. Van jongs af 
aan voelde ik me aangetrokken tot het 
buitenleven. Logeerpartijen bij mijn oom 
op de boerderij wakkerden mijn liefde 
voor de natuur aan, en mijn voorkeur om 
al doende te leren bracht me naar het 
agrarisch onderwijs.

Mijn passie voor tuinieren en natuur 
kreeg daar echt vorm. Na de 
hoveniersopleiding heb ik mijn diploma 
gehaald aan de Hogere Agrarische School 
in Den Bosch met de studie Tuin- en 
Landschapsmanagement.

Sinds 2018 werk ik bij de afdeling 
Stadsbeheer van de gemeente Eindhoven. 
Eerst als beheerder van het stedelijk 

groen en de bomen, en inmiddels als 
coördinator van al het groen in de stad. 
In mijn werk zet ik me elke dag in voor 
een groener, gezonder en 
toekomstbestendig Eindhoven. Dat gaat 
bijvoorbeeld over klimaat, biodiversiteit, 
gezondheid en wat Eindhoven zo uniek 
maakt.

Ik zie mezelf als een echte 
groengeneralist: iemand die het overzicht 
bewaart, verbindt en steeds zoekt naar 
verbetering met hart voor mens én 
natuur.

De kinderen genieten met volle teugen 
van het stoeien met papa, lachen, rollen 
en plezier maken hoort erbij! We zijn dol 
op spelletjes spelen samen, maar het 
echte avontuur begint buiten: op jacht 
naar kikkers en salamanders in de natuur. 
En als het meezit, trek ik eropuit om zelf 
te gaan vissen of heerlijk te schaatsen.



WIE ZIJN WE?

LEONI VISSER-HUIJGEN

Ik ben Leoni Visser Huijgen, 42 jaar, 
geboren en getogen in Eindhoven. In mijn 
jeugd woonde ik in Stratum en de laatste 
13 jaar woon ik met mijn man en 
kinderen in Tongelre, aan de rand van 
Eindhoven. 

De afgelopen 20 jaar heb ik met veel 
enthousiasme en plezier gewerkt als 
natuurkundedocent op een middelbare 
school in het noorden van Eindhoven. Ik 
vind het heerlijk om te werken met 
kinderen en jongeren; ik zoek de 
uitdaging om iedereen in mijn klas te zien, 
met ruimte voor wat er gebeurt in hun 
leven en ontwikkeling. Ook onderzoek ik 
hoe ik mijn lesstof het beste kan 
aanbieden zodat deze echt beklijft en 
begrepen wordt. 

Helaas kan ik mijn vak op dit moment niet 
uitoefenen: door veranderingen de laatste 
jaren in mijn werk en privéleven ben ik nu 
herstellende van een burn-out. Mijn hart 
ligt nog steeds bij onderwijs, maar het is 
nu nog onduidelijk wat de toekomst 
brengt na mijn herstel.  

Ik ben geïnteresseerd in voeding en oude 
conserveringsmethoden, zoals wecken, 
fermenteren en drogen. Daar wil ik me 
de komende jaren verder in verdiepen! 
Samen met onze kinderen boodschappen 
doen, koken en ontdekken waar ons eten 
vandaan komt, vind ik belangrijk in de 
opvoeding, net als minder consumeren en 
tevreden zijn met wat je hebt. 

Kamperen vind ik heerlijk; buiten zijn, 
makkelijk contact maken met mensen, het 
simpele leven, het geluid van 
regendruppels op de tent; ik hou ervan!

Ik denk graag in creatieve oplossingen, 
ben enthousiast, nieuwsgierig en ik kan 
goed organiseren en overzicht creëren.



WIE ZIJN WE?

J ITSE VISSER

Ik ben Jitse en ik ben 7 jaar.  Op basisschool 

de Trinoom zit ik in groep 4. Mijn sport is 

Judo. Ik vind het leuk om te voetballen, 

rekenen, blaadjes te vegen om de 

composthoop te vullen, te werken in de 

dahliatuin van oma en te spelen.



WIE ZIJN WE?

FIEKE VISSER

Ik ben Fieke en ik ben 4 jaar.  Dit schooljaar 

ga ik voor het eerst naar school. Ik heb een 

duidelijke eigen wil en ik kijk eerst de kat uit 

de boom. Ik vind het leuk om op avontuur te 

gaan, te dansen, wandelen in het bos en 

spelen.



WAT VINDEN WE EEN FIJNE 
WOONOMGEVING?

We dromen van een plek die gezond, groen en 
duurzaam is, met een huis van hout midden in 
het groen. Een plek waar we tot rust komen én 
iets goeds doen voor de aarde, voor onze 
kinderen en de generaties na ons. 
In onze ideale omgeving zorgen bomen voor 
verkoeling en voedsel, is er ruimte voor wilde 
planten en dieren, en nodigt de buitenruimte uit 
tot spelen, ontmoeten en ontdekken.

We willen onze kinderen laten opgroeien op een 
plek waar ze fijn kunnen ravotten met vriendjes 
en spelenderwijs leren over de natuur en het 
leven.  Waar ze ontdekken waar hun eten 

vandaan komt, hoe je goed voor de aarde zorgt 
en wat het betekent om samen te leven. Een plek 
waar duurzaamheid geen abstract begrip is, maar 
iets wat je elke dag beleeft, van het plukken van 
appels in je eigen boomgaard tot het delen van 
verhalen met buren.

Onze droom is een woonplek die voelt als een 
eigen plek, maar waar je ook onderdeel bent van 
een groter geheel. Een plek waar we samen met 
fijne mensen bouwen aan een toekomst die 
klopt, voor onszelf, voor onze kinderen en voor 
de wereld om ons heen.



WAAROM WOONCOLLECTIEF 
GIJZENROOI BIJ ONS PAST

WAT ONS AANSPREEKT

Wat ons direct aanspreekt is het prachtige ontwerp van het terrein 
en de biobased woningen, duurzaam gebouwd met hout en 
ontworpen door een architect met oog voor esthetiek én ecologie. 
Maar wat ons écht enthousiast maakt, is het idee om deel uit te 
maken van een warme, betrokken gemeenschap. Een plek waar je 
elkaar makkelijk vindt, waar een spontaan kopje thee, een luisterend 
oor of een helpende hand vanzelfsprekend zijn.

We voelen ons aangetrokken tot het gedeelde streven naar 
duurzaamheid: biobased bouwen, deelauto’s, een gezamenlijke 
moestuin, boomgaard, voedselbos en nog veel meer inspirerende 
initiatieven. Het idee dat we samen leven met mensen die dezelfde 
waarden delen, geeft ons energie.

We hopen dat we elkaar binnenkort beter leren kennen en samen 
kunnen bouwen aan deze mooie plek.

WAT ONZE VERWACHTINGEN 

ZIJN

We hopen te wonen in een groene, gezonde en duurzame omgeving 
waar natuur een centrale rol speelt, niet alleen voor ons, maar ook 
voor onze kinderen en medebewoners.

We verwachten dat samenwerking op het gezamenlijke erf, elkaar 
helpen en ontmoeten, zal leiden tot een sterke onderlinge band. Dat 
we samen bouwen aan een fijne, vertrouwde en inspirerende 
leefomgeving.

Heldere afspraken over de corporatie en het samenleven vinden we 
belangrijk, zodat iedereen weet waar hij aan toe is en we met 
vertrouwen kunnen bijdragen.

Tot slot dromen we ervan dat onze kinderen opgroeien met 
speelkameraadjes om zich heen. Dat ze vrij kunnen spelen, 
ontdekken en leren in een omgeving die hen uitdaagt en 
ondersteunt.



ONZE BIJDRAGE AAN HET 
WOONCOLLECTIEF

In ons dagelijks leven zijn we al volop bezig met activiteiten die 
straks een waardevolle bijdrage leveren aan het wooncollectief. 
Denk aan duurzaam leven, samenwerken met de natuur en het 
versterken van de gemeenschap.

In onze tuin kweken we met veel plezier tomaten, komkommers, 
druiven, kiemen en zelfs shiitake op stam. Jitse en Fieke hebben 
hun eigen tuintjes en helpen enthousiast mee met het onderhoud. 
Bladeren verzamelen we niet alleen om de straat en het pad van 
de buren schoon te houden, maar ook om ze slim te hergebruiken 
in de tuin.

Onze zelfgemaakte insectenhotels zorgen voor een warm welkom 
voor allerlei kleine dieren. En van wilgentenen (gekregen van de 
buurman) hebben we een knusse hut en een schutting gebouwd. 
Daarachter staat een grote regenton die regenwater opvangt: 
praktisch én duurzaam!

Sierk doet vrijwilligerswerk bij de Natuurwerkgroep Stratum 

(Brabants Landschap) op de Groote Heide, soms samen met Jitse. 
Samen hebben we ook geholpen bij het maken van een prachtige 
vlechtheg.  We hebben zelf appels en peren geplukt en maken er 
heerlijke appelmoes van, die we wecken.  Ook drogen we appels, 
onze shiitake en ander voedsel zodat we er nog lang van kunnen 
genieten.

De kinderen gaan naar basisschool De Trinoom, waar Montessori-
onderwijs centraal staat. “Leer mij het zelf te doen” is daar niet 
zomaar een motto, het leeft bij ons thuis. Ze helpen mee in het 
huishouden, koken mee, doen klusjes en brengen met hun 
enthousiasme en energie volop leven in het wooncollectief.

Ook buiten het gezin zijn we betrokken: we helpen oma met haar 
computer en wifi, en de kinderen steken graag hun handen uit de 
mouwen in haar dahliatuin op de middagen dat ze bij haar zijn.

We kijken ernaar uit om onze kennis, energie en enthousiasme te 
delen in het collectief.



WAT WE NOG WILLEN ONTDEKKEN

We zijn ontzettend nieuwsgierig naar het 

wooncollectief in oprichting! Het idee dat er al 

vier woningen staan en dat er samen gebouwd 

wordt aan iets moois, spreekt ons enorm aan. 

We kijken ernaar uit om jullie beter te leren 

kennen en te ontdekken hoe het collectief leeft, 

groeit en vorm krijgt.

We hebben nog allerlei praktische vragen en 

leuke ideeën die we graag met jullie delen in een 

volgende stap.  Voor nu zijn we vooral benieuwd 

naar:

• Hoe ziet het leven eruit in het collectief?

• Wat zijn de plannen voor de toekomst?

• Hoe leren we elkaar kennen en hoe weten we 

of we bij elkaar passen?

We hebben de tijd genomen om ons met 

aandacht en plezier in te schrijven.

We hopen dat we binnenkort kunnen 

kennismaken. Wie weet met een wandeling over 

het terrein, een kop thee of een gezamenlijke 

activiteit. We hebben er zin in!
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