Even voorstellen...

Wij zijn Roel (47), Kristel (43), Philo (11) en Stijn (9)
— een gezin dat graag met de wereld om ons heen
bezig is. We genieten van het buitenleven: van
tuinieren en vogels spotten tot kamperen met de
tent en excursies doen met natuurgidsen. Ook
trekken we er graag zelf op uit om mooie plekjes in
de natuur te ontdekken.

We wonen inmiddels bijna tien jaar in de wijk
Gijzenrooi in Eindhoven. De nabijheid van de
Stratumse Heide en de gehuchten Riel en
Gijzenrooi, waar we vaak wandelen en hardlopen,
was een belangrijke reden om hierheen te verhuizen.

Kristel werkt als klinisch chemicus in het Anna
Ziekenhuis in Geldrop. Ze kookt graag, verzorgt met
liefde haar kamerplanten en is vaak in de tuin te vinden.
Roel is landschapsontwerper, speelt basgitaar en werkt
graag buiten in de tuin. Philo danst, judoot, speelt piano
en zingt graag. Stijn voetbalt en speelt gitaar. Beide
kinderen helpen graagin de tuin en genieten volop van
het buiten zijn. We zijn een hecht gezin dat veel geniet
van tijd samen doorbrengen, samen nieuwsgierig zijn en
samen genieten van al het moois dat op je pad komt als
je goed kijkt en luistert.

Waarom collectief wonen?

Het idee van collectief wonen houdt ons al enkele jaren bezig, sinds een vriend betrokken raakte bij
het project Geworteld Wonen in Rijswijk. Het principe dat je door te delen juist méér hebt — denk aan
buitenruimte, sociale contacten, hulp en duurzame kansen —spreekt ons enorm aan. Wel vinden we
het belangrijk dat dit gebeurt in een setting waarin je je echt thuis voelt.

In 2024 rondde Roel de deeltijdstudie Tuin- en Landschapsinrichting aan Hogeschool Van Hall
Larenstein af. Deze studie begon met de wens om mooie tuinen en buitenruimtes te ontwerpen,
maar leidde uiteindelijk tot een bredere visie op duurzaamheid en samenleven. Zo ontwierp hij
tijdens zijn studie onder andere een woonconcept geinspireerd op het Brabantse boerenleven van
vroeger, een uitbreiding van het lintdorp Giethoorn met biobased woningen en een herinrichting van
een Rotterdamse wijk gericht op ontmoeting, delen en vergroening. Ontwerpen met thema’s die ons
aan het hart gaan.

De afgelopen jaren hebben we ons steeds meer gerealiseerd dat onze huidige manier van wonen niet
past bij de manier waarop we ons leven zouden willen inrichten. De tuin is te klein voor onze
ambities, het huis groter dan nodig en het is niet makkelijk om echt verbinding te maken in een grote
wijk in een grote stad. Tegelijkertijd zijn de kinderen wel geworteld in Eindhoven bij hun school en
sportclubs en is het ook geen haalbare kaart om ergens ver in het buitengebied op een boerderijtje te
gaan wonen. De optie die nu voorligt lijkt een fraaie oplossing die recht doet aan alle gezinsleden.



We voelen ons verbonden met het buitengebied tussen Eindhoven en Geldrop en hebben als gezin al
veel mooie momenten beleefd in de natuur. We genoten van ontmoetingen met ooievaars,
torenvalken, putters, en zelfs bijzondere soorten als klapeksters, fluiters en paapjes. Dat collectief
wonen nu mogelijk is op een plek die ons al zo dierbaar is, maakt dat we ons met enthousiasme
aanmelden voor dit project.

Onze verwachtingen en bijdrage

Wij hopen bij te dragen aan een gemeenschap waarin ruimte is voor ontmoeting, samenwerking en
plezier. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om lang gekoesterde dromen te realiseren: meer
saamhorigheid, bijdragen door een klusje voor iemand anders te doen of een kopje koffie te drinken,
een extra portie koken voor iemand anders, buiten leven, samen oogsten en moestuinieren. Tijdens
het ontwerptraject (en ook daarna) kunnen we bijdragen door ontwerpen te maken of technieken op
het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid te doorgronden en tegen het licht te houden. We vinden
het leuk om nieuwe dingen uit te zoeken.

Vragen

Uiteraard hebben we veel vragen. En eventuele antwoorden zullen weer nieuwe vragen oproepen.
We verwachten ook dat deze vragen in een eventueel kennismakingsproces aan bod komen. Op dit
moment zijn we vooral nieuwsgierig naar wat de mogelijkheden zijn om nog mee te denken en te
beslissen over het collectief wonen, wat er allemaal al vast ligt en of er nog onzekerheden zijn. Het is
natuurlijk spannend om je in een avontuur te storten met onbekenden, dus uiteraard zijn we ook
benieuwd naar andere geinteresseerden.

Tot slot

Voor ons als gezin voelt dit initiatief als een kans om onze idealen in de praktijk te brengen. We zijn
enthousiast over het idee om ons te verbinden met anderen en samen te bouwen aan een duurzame
en betekenisvolle leefomgeving. Een plek waar we kunnen groeien, bijdragen en ons echt thuis
kunnen voelen in harmonie met elkaar en met de natuur. We hopen dat onze aanmelding jullie
nieuwsgierig maakt en horen graag wat jullie denken.

Met vriendelijke groet

Roel, Kristel, Philo en Stijn



